
 
 
 

 

 

Amsterdam, 21 februari 2021 

 

 

 

Beste landgenoten in Moordrecht, 

 

Dit jaar 2021 is een historisch belangrijk jaar. 

 

Wij staan stil bij de komst 70 jaar geleden van onze geliefde (groot)ouders, oudere 

broers en zusters naar Nederland. Een komst voor tijdelijke duur op grond van een 

dienstbevel in afwachting van de terugkeer naar een vrij vaderland: Maluku! 

 

Vandaag, zondag 21 februari 2021, is het precies 60 jaar geleden, dat uw ouders zich 

met hun gezinnen in een specifiek voor Molukkers gebouwde wijk in Moordrecht 

vestigden. 

  

De RMS‐regering in ballingschap spreekt haar waardering en respect uit voor uw 

ouders , die ondanks de dagelijkse strijd in hun persoonlijk alsook collectief leven, u 

naar hun beste vermogen in de geest van een terugkeer naar een vrije Republik  

Maluku Selatan hebben grootgebracht. U bent in een traditioneel Molukse  

wijkgemeenschap opgegroeid met de culturele, religieuze en politieke normen en 

waarden. Moordrecht behoort dan ook tot één van de grote en trouwe RMS  

bolwerken in Nederland.  Dit doet de RMS‐regering deugd. 

 

Vandaag op deze Dag des Heren gaan ook onze gedachten uit naar uw geliefde  

ouders en gezinsleden die reeds eerder, en zij die ook recent u en ons zijn ontvallen.  

De RMS‐regering is aangeslagen door al het leed en verdriet die u in Moordrecht ten 

gevolge van het heersende coronavirus hebben getroffen. Wij delen in dit grote  

verdriet en hopen dat de vele blijken van medeleven, troost en bemoedigingen in 

woord en daad, u als gemeenschap in Moordrecht hebben gesterkt.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Op deze bijzondere historische dag willen wij als RMS‐regering vooral tegen u als 

landgenoten in Moordrecht zeggen: 

 

“Tel uw zegeningen, tel ze één voor één die u en uw dierbare (groot)ouders, 

broers en zusters, kinderen en kleinkinderen maar ook als gemeenschap ten 

deel zijn gevallen in al de voorbije decennia en koester ze vooral.” 

 

Laten wij in de geest van deze zegeningen samen verder gaan in de strijd! 

 

Wij wensen u veel sterkte met deze historische dag. 
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