
    
   

 
   
  

‘Ale dan Beta, Jij en Ik, bepalen de toekomst van 
Maluku!’
 
Op woensdag 11 juni 2025 herdenkt de Zuid-Molukse bevolking dat 48 jaar geleden zes 
van de negen Molukse actievoerders door militair ingrijpen van de Nederlandse overheid 
hun leven verloren. Vanaf 1977 komen we op 11 juni bij elkaar bij het monument ‘Lawa 
Mena Hau Lala’ op de begraafplaats de Boskamp in Assen om stil te staan bij dit drama-
tische feit in de geschiedenis van het verblijf van de Molukse gemeenschap in Nederland. 

Dat de jongeren in de jaren zeventig voor hun actie kozen kan worden gezien in de 
context en tijdgeest van die periode om een daad te stellen tegen de opstelling van de 
Nederlandse politiek waarin de RMS en haar leiders stelselmatig werden genegeerd. 
De tijd dat Molukse jongeren naar de wapens grepen om aandacht te vragen voor de 
rechtmatige strijd voor zelfbeschikking en de vrijheid van de Zuid-Molukse republiek ligt 
inmiddels vijf decennia achter ons. Dat betekent echter niet dat de politieke doelen van 
de strijd minder actueel zijn. Integendeel. 

Met het thema dat de RMS-regering heeft gekozen voor de viering van 75 jaar proclama-
tie van de RMS wordt benadrukt dat het bereiken van deze doelen en het bepalen van de 
toekomst van Maluku een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en een resultaat moet 
zijn van de inspanningen van eenieder van ons. Van jou en van mij hier in Nederland, 
maar ook van jou en mij op de Molukken.  Maar ook in onderlinge wisselwerking. 

De toekomst en het voortbestaan van het Molukse volk op Maluku staan onder druk. Op 
de Molukken ervaren ze dat aan den lijve en zien meer en meer in dat niets doen geen 
optie meer is. Of het nu gaat over landonteigeningen, gedwongen verhuizingen, de 
verdergaande vernietiging van de oorspronkelijke woon- en leefgebieden door houtkap 
of mijnbouw, de onomkeerbare vervuiling van het milieu, ondermijning van adat, iden-
titeit en cultuur, de armoede - de opsomming is oneindig. Onze landgenoten op Maluku 
verzetten zich hiertegen, maar zijn nog onvoldoende in staat een stevige vuist te maken. 
De Molukse gemeenschap en hun (professionele) netwerken in Nederland kunnen en 
moeten hier behulpzaam en van betekenis zijn. 

De in vrijheid verblijvende en inzetbare Molukse gemeenschap in Nederland is daarom 
voor de propagandamachine van de Republik Indonesia een belangrijke doelgroep om 
te voorkomen dat dit tegenwicht wordt gegeven en samenbundeling tot stand komt. De 
tegenstanders van de RMS stellen alles in het werk om het gedachtengoed van een vrije 
RMS tegen te werken en de eenheidsstaat koste wat kost voorop te plaatsen. 

In het avondprogramma wordt aan deze propaganda aandacht besteed. Net als vorig jaar 
zal er uit de Molukken naar aanleiding van 11 juni 1977 een inspirerende bijdrage zijn.

Mena Muria!

Werkgroep RMS Assen, Wijkraad RMS Bovensmilde, Vertegenwoordiging Hoogkerk 
Wijkraad Marum, Vertegenwoordiging Oosterwolde

Programma 11 juni 2025 

Stichting Molo-Oekoe in Bovensmilde
  
14:00 uur  Stichting Molo-Oekoe geopend
14:45 uur  Entree RMS-regering in stichting Molo-Oekoe
15:00 uur  Welkomstwoorden door de Wijkraad RMS Bovensmilde
   Toespraak door een lid van het coördinatieteam  
  van het Regionaal Comité 11 juni 

15:15 uur Inloop Geredja Bethanië

Geredja Bethanië in Bovensmilde

15:30 uur Overdenking in Geredja Bethanië o.l.v. ds. S. Batawangge 
  Branden van de zes kaarsen 

16:30 uur  Vertrek naar begraafplaats de Boskamp te Assen 

Plechtigheid bij het monument  “Lawa Mena Hau Lala”  de Boskamp te Assen 

17:00 uur  Openingswoorden 
  Toespraak door de RMS-regering in ballingschap 
  Kransleggingen bij het monument 
  Eén minuut stilte
  Zingen van het Zuid-Molukse Volkslied 
  Défilé

18:00 uur Strijken van de Zuid-Molukse vlag bij het kerkgebouw Bethanië

Stichting Molo-Oekoe in Bovensmilde

18:00 uur Gelegenheid voor het nuttigen van een warme maaltijd 
 
19:00 uur  Opening  
  Gedicht  “Maluku Hidup selamanya!” van Vigel Faubun 
  Propaganda, voorlichting door drs. Bram Latumahina,  
  minister in de RMS-regering 
  Intermezzo Sapasoru (de Wijert) 
  Q&A, gedachtewisseling en discussie over propaganda
  Een bericht uit Bovensmilde door Otjep Hully  

21:00 uur Afsluiting 
  Samenzang van ons strijdlied “Potong Kaju”



MALUKU, TANAH AIRKU

Maluku, tanah airku
Tanah tumpah darahku
Ku berbakti kepadamu

Selama hari hidupku
Engkaulah pusaka raja
Jang leluhur dan teguh

Aku djundjung selamanja
Hingga sampai adjalku

Aku ingat terlebih
Sedjarahmu jang pedih 

Lambang Kebangsaan pada hari ini dinaikan satu tiang dari djam 06:00 
(pagi) sampai djam 18:00 (sore). Djika hudjan diminta djangan tinggalkan 

Lambang Kebangsaan dikibarkan. 

De Zuid Molukse vlag wordt op 11 juni in top gehesen van 06:00 uur ‘s 
morgens tot 18:00  uur ‘s avonds. Indien het regent, wordt u verzocht 

de vlag binnen te halen.

Max Johnny Papilaja 
George Alexander Matulessy
Hansina Fransina Uktolseja 

Dominggus Rumahmory 
Ronald Lodewijk Paulus Lumalessil 

Matheos Tuny


